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Kerkberichten 
Onze Lieve Vrouw 
Visitatiekerk, Velp  

   
Mei  2025 
 

Terugblik 

Het zal u niet ontgaan zijn dat we de afgelopen maand een expositie in onze kerk hadden 

‘Geloofshelden in Verzet’. De expositie oogstte alom lof. Zowel de inhoud als de vormgeving 

vielen erg in de smaak. Het was goed om te zien dat priesters, kerkbestuurders en 

parochianen in de oorlog in verzet kwamen tegen de bezetter en opgekomen zijn voor Joden 

en andere onderduikers. De viering heeft ( los van de bezoekers rond de zondagsvieringen) 

veel bezoekers getrokken: Op de openingsdag meer zo’n 250, een 40 op de feitelijke 

Bevrijdingsdag 16 april, nog eens 40 op 19 april en met Koningsdag nog eens enkele 

honderden mensen. 

Alle activiteiten in Velp trokken veel belangstellenden. Velp voor Oranje had ook goed 

uitgepakt. En het is goed dat de Velpse kerken hier intensief bij betrokken waren.  Sterker, 

de Grote kerk was het centrum van de plechtigheden op 11 april en in onze kerk op 12 april. 

Het is ook goed te zien dat jongeren van Aeres ( de ‘groene school’)  voor de bloemen 

zorgden en dat VvO bij alle 21 monumentjes bloemen plaatste. Dus bijvoorbeeld ook bij de 

Pastoor Schaars straat en bij de gedenkplaat van pater Campman.  

We kunnen 80 jaar na dato terugkijken op een mooie herdenkingsperiode. Zie ook de foto’s 

elders in dit nummer. 

Eusebiusparochie 
 
Eusebiusbinnensingel 9, 6811 BW Arnhem,  

tel. Ma t/m vrijdag 10.00-13.00 u: 026-4424567. 
Voor noodgevallen/ ziekenzalving:026-3703800 
secretariaat@eusebiusparochie.nl 
www.eusebiusparochie.nl 
------------------------------------------------- 

Locatie O.L.V. Visitatie  
Secretariaat Velp:,  
Emmastraat 18-A,  6881 ST Velp,  
Tel: 026-3635390. Mail: 
visitatie.locatie@eusebiusparochie.nl 
geopend op maandag van 9.30-11.00 u, en     

donderdag van 9.30-12.00 u 

stiltecentrum open dagelijks van 9.00-17.00 uur. 
Door-de-weekse viering donderdag, 9.00 u,  
Zondagsviering 9.45 u 

 
 

mailto:secretariaat@eusebiusparochie.nl
http://www.eusebiusparochie.nl/
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Vieringen mei 2025 
Datum Voorganger Zang/ orgel/koster/lector of 

dirigent 

Zondag 4 mei 09.45 u CV Koster: ? 

 Nienke Gierman Lector: Victorine Wagenaar 

  Ontmoetingskoor  

Zondag 11 mei 09.45 u CV Koster: Thea van Beek 

 Dick Mol Lector: Thea van Beek 

 Ontmoetingskoor  

Zondag 18 mei 11.30 u, EV Ad hoc koor 

 1e Heilige Communie Koster: Dick Mol 

 Pastoor Tuan  

Zondag 25 mei 09.45 u EV Latijn Koster: Berry v Brakel 

 Pater Jos Geelen Lector: Joseph Follender 

 Schola Arnhem  

Zondag 1 juni 11.30 u u EV Koster: Erik Kemna 

 Vormselviering  

 Pastoor Tuan en hulpbisschop  

Zondag 8 juni 19.00 u EV Koster: Rene Donders 

Pinksteren Pastoor Tuan Lector: Dick Mol 

 Ontmoetingskoor  

 

- Op Hemelvaartsdag 29 mei is er geen viering in onze kerk; 

- Let op de aanvangstijden op 18 mei, 1 juni en 15 juni: 11.30 u ! De Martinuskerk is 

vanaf nu tot begin september i.v.m. verbouwing gesloten. Er zijn daar wel vieringen in 

de dagkapel, maar de ‘bijzondere vieringen ( 1e Heilige Communie, Vormsel en 

Missionaire zondag) zijn in onze kerk, om 11.30 uur. 

Collecte-inkomsten april 2025 

 Eigen kerk Diaconaal doel 
Vastenactie 

Kaarsen/ 
stiltecentrum 

13 april ,09.45 u 251,05 199,55  

13 april, 11.30 u 65,20 72,60  

19 april, 21.00 153,50 74,98  

20 april 09.45 u 413,80 268,93  

20 april, 11.30 u 200,97 99,45 376,13 

27 april, 09.45 u 152,21 114,30 
kruispunt/Inloophuizen 

311,81 
Koningsdag 
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Misintenties 

04 mei:  Hans Kennedie, Familie Terberg, Dhr. 
en Mevr. Jacobs.Jaargedachtenis: Siny Scheper-
Weersink, Cathalijne Noest 

11 mei:  Annie |Roelofs-Visser 

18 mei:  Bep Hermans-Jordens 

Overleden: Mw. Cathalijne Noest, Oosterbeek, 
52 jaar. Haar uitvaart is/was maandag 28 april, 
14.00 u in onze kerk. 

 

Missionaire zondag 6 april 

De missionaire zondag van 6 april stond in het 

teken van de Vastenactie. We hebben deze 

zondag voorbereid met de mensen van de 

MOV. Voor de viering ontmoetten we elkaar 

rondom het hongerdoek “Samen dromen- 

Liefde zij daad” waarop kinderen uit 

verschillende landen te zien zijn die met elkaar 

op een soort eiland in de oceaan verblijven. Er 

zit veel symboliek in dit hongerdoek, waarmee 

aandacht wordt gevraagd voor een 

rechtvaardige wereld en voor de zorg om de 

aarde, de Schepping die aan ons is 

toevertrouwd.  

 

Wat hebben wij nu te doen om te zorgen dat 

onze kinderen in vrede en vrijheid kunnen 

leven? Hoe houden we de aarde leefbaar voor 

al haar bewoners? Het zijn grote 

vraagstukken, die zich niet altijd makkelijk 

laten vertalen naar onze dagelijkse praktijk. 

De kern van de boodschap uit het hongerdoek 

is dat we het samen moeten doen, anders is er 

geen leven, is er geen toekomst. Een 

boodschap die ook mooi aansluit bij de 

uitdaging waar wij als parochie voor staan. De 

vastentijd is een tijd voor bezinning en nodigt 

ons uit om een nieuw begin te maken. Uit de 

gesprekken die we voerden kwamen mooie 

suggesties: 

• Bescheidenheid, je hoeft niet altijd 

alles te hebben of te willen doen. 

• Meer momenten van rust. 

• Taalmaatje zijn. 

• Zwerfvuil opruimen. 

• Eerder delen, niet alleen van je 

overvloed. 

• Respect voor elkaar en elkaar helpen. 

• Gelukkig zijn met de kleine dingen die 

je hebt: kleding, huis, voedsel en 

gezondheid. 

• Laat ons proberen goede voorouders 

te zijn voor de generaties die na ons 

komen. 

En ook de kinderen die hun eerste communie 

gaan doen en de jongeren die het heilig 

vormsel gaan ontvangen leerden dat je steeds 

weer een nieuwe start kunt maken, ook als 

dingen niet helemaal goed zijn gegaan. Je mag 

fouten maken. Na de viering was er opnieuw 

tijd voor ontmoeting tijdens de gezamenlijke 

lunch. De mensen van de MOV vertelden over 

het project “Schoner koken, beter leven” van 

de Vastenactie. Mensen in Oeganda leren hoe 

ze uit gft-afval zelf briketten kunnen maken 

om op te koken en zo het kostbare oerwoud 

te sparen. Het was fijn om deze ochtend 

samen te zijn met veel parochianen uit alle 

locaties, jong en oud.  

De volgende missionaire zondag is op 15 juni, 

in Velp !Mogen we jou dan ook ontmoeten? 



Kerkberichten van de Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk, mei 2025, pagina 4 

Terugblik herdenking in foto’s: 
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En een foto van de uitverkochte uitvoering 

van de Mattheus Passion. 

 

 

Schrijfactie Amnesty International 

Elke maand geven we u de mogelijkheid deel 

te nemen aan een online actie voor 

mensenrechten. Deze maand voor: Blessed 

Mhlanga, Zimbabwe.  

Blessed Mhlanga is een journalist die alleen 
maar zijn werk deed: hij interviewde Blessed 
Geza, een partijgenoot van de Zimbabwaanse 
president Mnangagwa. Geza echter 
bekritiseerde de president en riep op tot zijn 
aftreden.  
Op 24 februari 2025 arresteerde de politie 
Mhlanga vanwege ‘het verspreiden van 
berichten die aanzetten tot geweld of 
beschadiging van eigendommen’. Zijn 
arrestatie lijkt te maken te hebben met zijn 
interviews met Geza. 
Het is niet de eerste keer dat Blessed Mhlanga 
vanwege zijn werk gearresteerd wordt. Dit 
gebeurde ook in 2022 omdat hij verslag deed 
van de arrestatie van een voormalig 
parlementslid van de oppositie. De politie 
sloeg hem en vernielde zijn telefoon. Later 
werd hij vrijgesproken.  
Roep de Zimbabwaanse autoriteiten op om 

Blessed Mhlanga onmiddellijk en 

onvoorwaardelijk vrij te laten.   

U kunt hier tekenen: 

https://www.amnesty.nl/forms/email-

zimbabwe-mhlanga 

 

 

 

 

 

 

https://www.amnesty.nl/forms/email-zimbabwe-mhlanga
https://www.amnesty.nl/forms/email-zimbabwe-mhlanga
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Boeken voor Ons Raadhuis 

Ons Raadhuis heeft een eigen bibliotheek 
waarin de bezoekers een boek kunnen lenen. 
Men krijgt (te)veel boeken aangeboden, 
daarom zijn er wel criteria voor het 
aanleveren van boeken: 

- Ze moeten vrij recent zijn, van 2015 of 
later; 

- Nederlandse boeken ( of vertaald naar 
het Nederlands) 

- Fictie, dus geen studieboeken, 
naslagwerken, kookboeken etc.) 

Als u boeken over hebt en aan Ons Raadhuis 
wil schenken… ze zijn daar dus welkom.  

Mogelijkheden 

Bij Ons Raadhuis is er bij onderstaande 
activiteiten nog plaats: 

• Werken met kleurpotlood, maandag 
10.30 - 12.00 uur 

• Ki en Chi Neng Qigong, maandag 
11.15 - 12.15 uur 

• Meditatie, dinsdag 13.15 - 14.30 uur 

• Wandelclub, dinsdag 13.30 - 14.30 
uur  

• Theaterles, Toneel met Serge, 
woensdag 10.30 - 12.00 uur 

• Tijd voor Taal, in de even weken 
woensdag 14.00 - 16.00 uur 

• Seizoen Gesprek, donderdag 10.30 - 
12.15 uur  

• Divers poëzieclub, in de oneven 
weken donderdag 14.00 - 16.00 uur 

• Yoga op de stoel, vrijdag 10.00 - 11.00 
uur 

• Bewegen op muziek, vrijdag 11.30 - 
12.30 uur 

• 4 juni is er een Open Dag! 

 

 

 

In een aparte bijlage treft u het verslag aan 
m.b.t. de bijeenkomsten in Dieren en de 
Martinus ( 23 feb en 16 maart) over de 
toekomst van de parochie. 

 

Groene Kerk: wie doet er mee? 
 
DE HEILIGE NATUUR – hoe we de relatie met 
onze natuurlijke omgeving kunnen herstellen 
Over dit boek van Karen Armstrong schreef 
Dick van Dorp in het aprilnummer van Lef al 
een boekbespreking. Het gaat er in deze tijd 
van polycrisis om dat onze westerse cultuur 
een nieuwe relatie moet aangaan met de 
natuur. Staan wij mensen boven de natuur of 
zijn we een deel van de natuur? Heerser of 
dienaar? Het is niet genoeg dat wij met ons 
verstand begrijpen dat er iets moet 
veranderen. Nee, ons hárt moet ten diepste 
geraakt worden door de nood en de pijn van 
de lijdende natuur! Het is de rol van religie om 
met verhalen het hart te raken. Om te komen 
tot een herwaardering van de bezielde natuur. 
 
In dit uitermate boeiende boek  wordt  ook de 
relatie met de natuur in de 
wereldgodsdiensten beschreven. De Gouden 
Regel van zowel Confucius als van  Boeddha 
en Jezus: behandel anderen altijd zoals jezelf 
behandeld wilt worden geldt ook voor de 
relatie met de natuur. Hoe kunnen we 
compassie krijgen met alles wat leeft? 
 
Op al deze vragen en meer willen we ingaan 
door delen van dit boek te bespreken op vier 
avonden: donderdagavond 8 en 22 mei, 
woensdagavond 4 juni en donderdagavond 19 
juni van 20-22 uur. Plaats Rondeel. Ook hopen 
we met een groepje de Groene kerkdienst op 
29 juni voor te bereiden. Het lezen van het 
boek wordt aangeraden, maar is niet 
verplicht. Een uittreksel stellen we ter 
beschikking. 
 
Opgeven bij Dick van Dorp, 
d.vandorp@chello.nl of bij Klaas en Ida 
Eldering ida.eldering@gmail.com  
 

mailto:d.vandorp@chello.nl
mailto:ida.eldering@gmail.com
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Vredeswakes 
 

 
Ook in de zomer gaan de Vredeswakes in de 
Oude Jan door. Want helaas, ook de oorlog 
gaat door. U bent welkom op Dit zijn de 3e 
dinsdagen van de maand 
 
20 mei, 17 juni, 15 juli, 19 augustus, 16 
september, 21 oktober, 18 november en 16 
december  
 
Tijd: 19.00- 19.30 uur 

 

Afscheid Paus Franciscus 
 
Afgelopen week hebben velen in het 
stiltecentrum een kaarsje opgestoken voor 
onze overleden Paus. Uit de in het schrift 
geschreven opmerkingen konden we 
opmaken dat hij erg geliefd was. 
 

 
 
 

Koningsdag 
 
Dit jaar was de kerk ook met Koningsdag 
geopend. Vele honderden braderie-gangers 
staken ene kaarsje op, en een flink deel ervan 
bezocht ook de expositie. 
Er moesten ’s middags in allerijl 
kaarsenstandaards bij geplaatst worden, en 
het offerblok moest leeg gemaakt worden 
omdat het helemaal vol zat. Als we genoeg 
toezichthouders kunnen vinden, willen we de 
kerk ook in de komende jaren op Koningsdag 
open houden.  
Dus als u opgenomen wilt worden in de poule 
van toezichthouders ( Koningsdag, Velper 
Donderdagen, Monumentendag, aanloop 
Kerst), graag een berichtje.  
 

 
 
 


