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G e e n  v i e r i n g e n  i n  

d e  M a r t i n u s k e r k  

( b o v e n k a p e l )  :  
 

Op zondag 1 juni 2025 om 

11.30. Er is in de middag om 

16.00 uur een 

eucharistieviering in de 

bovenkapel. 

 

Op zondag 15 juni 2025 

vieren we Missionaire 

Zondag. Op deze dag zijn alle 

kerken in onze parochie 

gesloten, waaronder ook de 

Martinuskerk (Bovenkapel). 

 

De gezamenlijke viering vindt 

plaats in de Onze Lieve 

Visitatiekerk in Velp. 

Iedereen is van harte welkom 

om hierbij aanwezig te zijn! 

 
 

UPCOMING EVENTS 

 

De volgende nieuwsbrief 

komt in augustus 2025 uit.  

  Terugblik op Missionaire Zondag: “Moed om te vertrouwen” 

 
 

Op zondag 6 april vierden we een 

Missionaire Zondag, voorbereid met de 

mensen van de MOV (Missie 

Ontwikkeling en Vrede). Voorafgaand 

aan de viering ontmoetten we elkaar 

rond het hongerdoek “Samen dromen – 

Liefde zij daad”, met kinderen van over 

de hele wereld op een eiland in de 

oceaan. De boodschap was duidelijk: 

alleen samen is er toekomst. 

 

Ook stonden de jongens en meisjes die 

zich voorbereiden op de Eerste Heilige 

Communie en het Heilig Vormsel stil bij het feit dat je altijd opnieuw mag beginnen – 

fouten maken hoort erbij. 

 

Tijdens de lunch aansluitend aan de eucharistieviering in de kerk vertelde iemand 

van de MOV in de Martinuszaal over het Vastenactieproject “Schoner koken, beter 

leven”. De Vastenactie ondersteunt dit jaar mensen in Oeganda om op een 

verantwoorde manier te koken om het oerwoud te sparen.  

 

Het was een waardevolle ochtend, samen met parochianen van alle leeftijden en 

locaties.  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Bijzondere momenten in de Veertigdagentijd en Paasperiode in de 

Martinuskerk: 
 

Kruisweg met bijzondere ervaringen 

Tijdens de Veertigdagentijd dit jaar was er op elke vrijdag om 15.00 uur weer de 

gelegenheid om samen de kruisweg te bidden in de Martinuskerk. Wat dit zo 

bijzonder maakte, was dat er elke keer weer kleine en grote momenten van 

ontmoeting en verwondering plaatsvonden. 

Zo kwam er op een vrijdagmiddag iemand de kerk binnenlopen, zichtbaar geraakt, 

met de vraag of we met hem wilden bidden. Hij was diep dankbaar voor wat God in 

zijn leven had gedaan. Een ander moment was: terwijl mensen buiten op de 

traptreden ijsjes zaten te eten in de zon, kwam een jongetje van ongeveer een jaar of 

zes de kerk binnenwandelen. Staande bij de deur keek hij nieuwsgierig en vroeg 

beleefd of hij even de kerk mocht binnen komen om even rond te kijken. 

Toen hij daarna weer naar buiten liep, draaide hij zich om en vroeg: 

“Wie is die man aan het kruis?” 

Ik antwoordde: “Dat is Jezus, en Hij houdt van jou.” 

 

Hij keek me aan, boog even zijn hoofd en zei: “Dank je wel.” Daarna liep hij weer naar 

buiten. Zo eenvoudig… en tegelijk zo bijzonder. 

 
Een kleurrijke en vreugdevolle Palmzondag  

  
 

Wat was het een bijzondere Palmzondag! Onze kerk zat vol – jong en oud samen – en 

er waren meer dan 30 kinderen met kleurrijke palmpaasstokken met lopen in de 

processie.  

 

Een feestelijk gezicht, dat de vreugde van deze dag helemaal tot uiting bracht. Een 

mix van communicanten en andere kinderen liepen in processie, vol enthousiasme en 

verwachting, om de intocht van Jezus in Jeruzalem te herdenken. Hieruit blijkt dat 

Jezus ook welkom is in onze parochie en in onze stad. 

 

Ieder jaar maakt een groep betrokken vrijwilligers met liefde extra palmpaasstokken, 

speciaal voor kinderen die er niet aan denken om er een mee te nemen. Zo kan ieder 

kind meedoen met de processie en zich welkom weten in de viering. 

Onze hartelijke dank gaat uit naar iedereen die hieraan heeft deelgenomen.  

 

 



 

 
 
 
 

Paaswake: aangestoken door het Licht van Christus 

 

De Paaswake in de Martinuskerk blijft elk jaar weer een bijzonder en ontroerend 

moment. In de stilte en duisternis van de kerk begint de viering met het zegenen van 

het vuur in de hal van de kerk. 

 

Het is donker in de kerk. In deze plechtige sfeer wordt de nieuwe Paaskaars 

aangestoken met het Paasvuur, een krachtig symbool van nieuw leven en nieuw 

begin. Hiermee wordt herdacht dat Jezus uit de dood is opgestaan: dat het Licht de 

duisternis overwint en dat Christus de dood overwonnen heeft. 

 

Wanneer de acolieten daarna met het licht van de Paaskaars de kaarsjes van de 

aanwezige gelovigen aansteken, verspreidt zich een warm, zacht licht door de hele 

kerk. Ieder vlammetje herinnert ons eraan dat we mogen delen in het Licht van 

Christus. Zo mogen we met Hem leven en licht uitstralen. 

 

De viering krijgt daarnaast een vreugdevolle glans dankzij de muzikale ondersteuning 

van het Ad-hoc koor, met de bijdrage van een trompettist en violist. 

 

Op die manier is dit jaar onze Paastijd van start gegaan: in verbondenheid, met hoop 

en geloof – gedragen door het Licht van Christus dat ons allen verbindt. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

V o o r  d o o p ,  h u w e l i j k  e n  h e t  o p g e v e n  v a n  i n t e n t i e s ,  e n  v o o r  a l l e  
z a k e n  d i e  h e t  p a s t o r a a l  t e a m  e n / o f  h e t  b e s t u u r  a a n g a a n ,  k u n t  u  

c o n t a c t  o p n e m e n  m e t  h e t  P a r o c h i e s e c r e t a r i a a t  v a n   
R . K .  S t .  E u s e b i u s  o p  E u s e b i u s b i n n e n s i n g e l  9 ,   

6 8 1 1  B W  A r n h e m .   
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1 3 . 0 0  u u r  v i a  t e l e f o o n n u m m e r  0 2 6  -  4 4 2  4 5  6 7  o f  p e r  e - m a i l  o p  

s e c r e t a r i a a t @ e u s e b i u s p a r o c h i e . n l  
 

    

 

 

 

 

 



 

Paaszondag: Tekenen zien en tot geloof komen 

 

  
 

 

Een nieuw groep gelovigen: 27 dopelingen en vormelingen in de St. Martinuskerk. 

Wat een zegen! Dit jaar mocht pastoor Tuan in onze Martinuskerk maar liefst 27 mannen en vrouwen – veel al jongvolwassenen 

- door het Doopsel en Vormsel in  onze Kerk opnemen. Een uitzonderlijk moment – zelfs het Nederlandse Dagblad - besteedde 

er aandacht aan! 

 

Vanaf augustus vorig jaar is onze pastoor met deze groep begonnen met de voorbereiding en met de verdieping in het 

katholieke geloof. 

 

We zijn blij met deze nieuwe groep gelovigen in onze Martinuskerk. Het herinnert ons eraan dat Gods Geest in ons midden blijft 

werken! 

 

 

Onze geloofsinitiators: Activiteiten en Verbinding  
 

 
 

Beste parochianen, met veel enthousiasme presenteren wij, 

Bart en Debra, ons idee om een jaarlijkse 

activiteitenkalender te maken voor onze Eusebius parochie. 

Ons doel is een levendige, betrokken en toegankelijke 

geloofsgemeenschap, waarin we samen bidden, leren en 

elkaar ontmoeten.  

 

We hebben ervoor gekozen om onze activiteiten aan te laten 

sluiten bij het liturgische jaar, met speciale aandacht voor de 

katholieke hoogfeesten en themamaanden. Zo worden 

bepaalde maanden bijvoorbeeld toegewijd aan Maria (mei en  

 

oktober), Sint Jozef (maart), het Heilig Hart van Jezus (juni) 

en de Eucharistie (april).  

 

We beginnen met een kern van laagdrempelige activiteiten – 

maandelijkse introductie van het thema, momenten van 

gebed, ontmoeting en verdieping. Door deze continuïteit 

ontstaat een vaste structuur, waar we elk jaar op zullen 

verder bouwen. Wij werken aan een eerste invulling van deze 

activiteitenkalender en we zullen komende tijd de activiteiten 

bekend maken. Houd de informatiekanalen van de parochie 

dus goed in de gaten. Binnenkort gaan we in gesprek met 

alle locaties om ideeën.  

 

En natuurlijk nodigen wij jullie van harte uit om met ideeën te 

komen, te helpen organiseren en deel te nemen aan de 

activiteiten. We zijn bereikbaar via  

e-mail: activiteiten@eusebiusparochie.nl.  

 

Laten we er samen een mooi en betekenisvol jaar van 

maken!  

 

Met hartelijke groet,  

 

Debra Smit en Bart Velmans 

 

mailto:activiteiten@eusebiusparochie.nl


 

 

 

          Renovatie Martinuskerk 2e fase 

 

  
 
Op dinsdag 22 april, direct na Pasen, zijn de werkzaamheden in de Martinuskerk van start gegaan. In de eerste week 

zijn er maatregelen genomen om bijvoorbeeld de beelden en kruiswegstaties te beschermen: o.a. om die stofvrij te 

houden. De oude radiatoren worden vervangen door de vloerverwarming en de warmtepompen. 

 

De Mariakapel bleef in eerste instantie open, maar is vanaf 12 mei ook gesloten vanwege de werkzaamheden aan de 

entree en kapel. Aan de foto’s kun je zien dat er flink gewerkt wordt. 

 

De aannemer werkt er hard aan om het project in september a.s. klaar te krijgen. Veel vrijwilligers van de Martinuskerk 

zijn hierbij betrokken: o.a. door  verschillende ruimtes leeg te maken, waardoor de werkzaamheden uitgevoerd kunnen 

worden. 

 
De viering gaan door tijdens de renovatie 

Ondanks de renovatie gaan de eucharistievieringen gewoon door. Ze vinden plaats in bovenkapel, boven de 

Martinuszaal. Via de liveverbinding is het ook mogelijk voor mensen die de trap niet op kunnen om in de Martinuszaal 

aan de viering deel te nemen.  

 

Dankzij het begrip en de saamhorigheid van de mensen in onze gemeenschap en de inzet van de vrijwilligers verloopt 

alles toch in goede sfeer. Een bijzonder gebaar is dat pastoor Tuan telkens de mensen beneden persoonlijk begroet, 

voordat hij naar boven gaat om voor te gaan in de eucharistieviering. Zo blijven we, ondanks de omstandigheden, 

verbonden met elkaar. 

 

We zijn iedereen dankbaar die blijft komen en zich betrokken voelt met onze geloofsgemeenschap. Samen blijven we 

een sterke gemeenschap, ook in deze tijdelijke situatie. Een speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers die zich 

blijven inzetten! 

 

Een aantal bijzondere vieringen worden verplaatst naar OLV Visitatiekerk in Velp en naar Lucaskerk in Arnhem-Zuid: 

o.a. de Openingsviering van de Arnhemse Broederschap Kevelaer, de viering voor de Eerste Heilige Communie, het 

Heilig Vormsel en de Missionaire Zondag. We zijn blij met de medewerking en de gastvrijheid van die 

geloofsgemeenschappen. 

 
 



 

E e n  b i j z o n d e r e  s t a r t v i e r i n g  v a n  d e  

K e v e l a e r  i n  d e  L u c a s k e r k  

Z o n d a g  1 1  m e i  2 0 2 5  o m  0 9 . 4 5  u u r  
 

 
De openingsviering van het bedevaartseizoen van de 

Arnhemse Broederschap Kevelaer vindt jarenlang plaats in 

de St. Martinuskerk. Door de renovatie was het dit jaar 

een uitdaging om deze traditie voort te zetten. De 

bovenkapel van de Martinuskerk is daarvoor niet geschikt. 

 

Na overleg met de mensen van de Lucaskerk kon de 

viering daar plaatsvinden. De kerk werd keurig in orde 

gemaakt door de vrijwilligers van de Lucaskerk, en zo kon 

de openingsviering van het bedevaartseizoen op 11 mei 

2025 doorgang vinden. 

 

Het Lucas- en het Kevelaerkoor hebben samen gezongen 

– onder leiding van Regina Wittekoppen en met Jan Peters 

op het orgel. Een prachtige samenwerking, een krachtig 

gezang en een sfeer van echte verbondenheid. Het 

gezamenlijk koor kreeg aan het eind van de viering ook 

veel waardering van pastoor Tuan – op sommige 

momenten kreeg hij zelfs kippenvel. 

 

Een inspirerend voorbeeld van hoe samenwerking en 

flexibiliteit kunnen leiden tot iets heel moois. Hopelijk 

kunnen we in de toekomst vaker op deze manier samen 

vieringen organiseren. 

 

 

 

E e r s t e  H e i l i g e  C o m m u n i e  i n  V e l p  

Z o n d a g  1 8  m e i  2 0 2 5  o m  1 1 . 3 0  u u r  

 

 

Op zondag 18 mei jl. was het eindelijk zover: 26 kinderen 

mochten tijdens een feestelijke eucharistieviering voor het 

eerst de Eerste Heilige Communie ontvangen – een bijzondere 

stap op hun weg van geloof. 

 

Lisa Schmeink heeft deze communicanten een halfjaar lang 

met zorg en toewijding voorbereid. Samen hebben deze 

kinderen ontdekt wat het betekent om Jezus te volgen en Hem 

te ontvangen in de communie. De kinderen zagen er prachtig 

uit in hun feestelijke kleding en waren zichtbaar gespannen 

én verheugd om dit heilige moment te beleven. 

 

Vanwege de renovatie van de Martinuskerk en de beperkte 

ruimte in de bovenkapel, werd uitgeweken naar de Onze Lieve 

Visitatiekerk in Velp. Wat was het mooi om daar een volle kerk 

te zien – vol warmte, saamhorigheid en vreugde. 

 

De viering werd muzikaal gedragen door een prachtig 

samengesteld de leden van Trente Plus en het Ad-hoc koor uit 

de Martinuskerk. Het vrolijke gezang van de kinderen samen 

met pastoor Tuan gaf de viering extra glans. 

 



 

 

9 - d a g e n  N o v e e n g e b e d  i n  d e  

M a r t i n u s k e r k  v e r v a l t ,  m a a r  h e t  

g e b e d  g a a t  d o o r  t h u i s  

 

Op In het afgelopen nummer van het Eusebiusvenster 

kondigden we aan dat we een 9-daags Noveengebed in de 

Martinuskerk zouden organiseren. Door de renovatie en 

veiligheidsvoorschriften (in verband met het langdurig 

branden van kaarsen) kan dit helaas niet doorgaan in de 

bovenkapel. 

 

Maar... het gebed gaat door! 

In plaats daarvan bieden we de mogelijkheid om thuis 

mee te bidden met het  Noveengebed tot de Heilige Geest. 

U kunt bij ons de noveenkaars met de Heilige Geest 

kopen, die u thuis negen dagen lang kunt branden – van 

vrijdag 30 mei t/m zaterdag 7 juni. De kosten van een 

kaars zijn €7,-. 

 

Iedere dag plaatsen we een bijpassend gebed op onze 

website. Op deze manier blijven we ook op afstand 

verbonden in gebed en in de kracht van de Heilige Geest. 

 

Heeft u geen toegang tot internet?  

Dan kunt u thuis de Rozenkrans tot de Heilige Geest ook 

bidden. Deze rozenkrans bestaat uit zeven "tientjes", elk 

gewijd aan één van de zeven gaven van de Heilige Geest: 

wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, godsvrucht en 

ontzag voor God. Bij elk tientje vraagt u de Heilige Geest 

om die gave te versterken in uw leven. 

 

Verkoopmomenten noveenkaars beneden in de grote zaal 

van Martinuskerk: 

• Dinsdag 27 mei: tussen 10.00 – 10.30 uur 

• Donderdag 29 mei: voor of na afloop van de 

viering. 

 

Laten we samen bidden – ieder op zijn eigen plek, maar in 

één geest. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel 

te nemen! 

 

 

W i s t  j e  d a t … … !  
 

 

 

Op zondag 6 april jongstleden heeft Marian Roelofs afscheid 

genomen van het Missionaire team. 

Via deze weg willen we haar van harte bedanken voor haar 

betrokkenheid en inzet in het team. We wensen haar alle 

goeds en veel succes bij alles wat op haar pad komt! 

 

Rondleiding in de Martinuskerk 

Op donderdag 3 april jl. heeft pastoor Tuan een rondleiding 

verzorgd voor ongeveer 75 leerlingen van Leerpark uit 

Presikhaaf. 

 

In de Martinuskerk vertelde hij over de kerkelijke geschiedenis 

en de betekenis van verschillende elementen in de kerk. De 

leerlingen en hun leerkrachten hebben met veel interesse 

naar zijn verhaal geluisterd. Zij waarderen het zeer dat zij de 

mogelijkheid kregen om op deze manier meer te leren over 

het geloof en onze kerk. 

 

Een inspirerende ontmoeting tussen jongeren en het levend 

geloofsverhaal!  

 

 

 



 

Lisa Schmeinck is op zaterdag 3 mei in het 

huwelijksbootje gestapt 

 

 
 

Lisa Schmeinck is werkzaam vanaf vorig jaar september in 

de Eusebiusparochie als ondersteuner voor jeugd- en 

jongerenwerk. 

 

Op zaterdag 3 mei hebben Lisa Schmeinck en Jan 

Hoefnagel, elkaar het jawoord gegeven in een feestelijke 

en ontroerende huwelijksviering in de Mariageboorte kerk 

te Nijmegen. Lisa Schmeinck is werkzaam vanaf vorig jaar 

september in de Eusebiusparochie als ondersteuner voor 

jeugd- en jongerenwerk. 

 

De viering werd geleid door maar liefst zes priesters, onder 

wie onze eigen pastoor Tuan Nguyen, die als concelebrant 

aanwezig was. Kapelaan Nick Kersten trad op als 

hoofdcelebrant. Samen gaven zij de viering een warme, 

spirituele uitstraling. 

 

Lisa had zelf gezorgd voor een speciaal projectkoor, 

bestaande uit koorleden van de  Mariageboortekerk. 

Onder leiding van dirigent Diederik Elings zongen de 

koorleden prachtig, met zorg door Lisa uitgekozen 

liederen, die de viering extra glans gaven. 

 

Het huwelijk verliep op die dag stralend – in álle opzichten. 

Het weer was zonnig, de sfeer feestelijk, en het bruidspaar 

zag er schitterend uit. Na afloop van de viering werd er een 

mooie groepsfoto gemaakt op het voorterrein van de kerk, 

samen met alle aanwezigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluitend vertrokken de genodigden naar een stijlvolle 

feestlocatie op 5 minuten loopafstand van de kerk, waar zij 

het bruidspaar konden feliciteren onder het genot van een 

hapje en een drankje. 

 

Een dag om nooit te vergeten – tot in de puntjes goed 

verzorgd, vol liefde, vreugde en zegen. 

 

 

We wensen Lisa en Jan een gezegend, liefdevol huwelijk toe! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons 

kunnen helpen met verschillende taken:  

 
Organist gezocht  

In de St. Martinuskerk hebben we twee prachtige 

orgels. Het Maarschalkerweerd orgel beneden wordt 

gebruikt om de cantor of het koor te begeleiden. Het 

Gradussen orgel boven is een monumentaal orgel dat 

de kerk kan vullen met schitterend geluid. Ben je 

muzikaal en zou je graag onze organist willen worden? 

Voel je je aangesproken? Meld je dan aan – we 

verwelkomen je graag in ons team van Organist. 

 

Gastvrouwen en gastheren gezocht voor de kerkwacht 

Vanaf september gaat onze Martinuskerk weer open 

voor bezoekers! Op zaterdagmiddagen van 14.00 tot 

16.00 uur én op enkele doordeweekse momenten 

stellen we de kerk open voor wie wil binnenlopen, stil 

wil zijn of de kerk wil bezichtigen. 

Om dit mogelijk te maken, zoeken we gastvrouwen en 

gastheren die tijdens deze openstellingen aanwezig 

willen zijn. Je verwelkomt bezoekers, bent 

aanspreekpunt en zorgt voor een gastvrije sfeer. 

Heb jij een warm hart voor onze kerk en een paar 

uurtjes beschikbaar? Meld je dan aan en help mee om 

de deuren van onze kerk open te houden. 

 

Cantors gezocht voor de eucharistievieringen 

Hou je van zingen en wil je graag jouw stem inzetten 

tijdens de liturgie? Wij zijn op zoek naar cantors die 

eens per maand willen zingen tijdens de 

eucharistievieringen in de Martinuskerk. 

 

Als cantor help je mee om de vieringen muzikaal te   

ondersteunen. Voel je je aangesproken? Meld je dan 

aan – we verwelkomen je graag in ons team van 

cantors. 

 

Als je geïnteresseerd bent in een van deze 

vrijwilligersfuncties, neem dan contact op met 

Angelique Martina via e-mail: 

aamartina16@gmail.com. We waarderen je hulp en 

betrokkenheid bij onze parochie!  

 

 

 

Missionaire Zondagen zijn er voor u, 

 

Missionaire Zondagen zijn er voor u, voor jou, voor mij. Voor 

iedereen! 

Want samen zijn we kerk! De volgende editie is op zondag 15 

juni 2025. Deze inspirerende ochtend vindt plaats in de Onze 

Lieve Visitatiekerk in Velp. Hieronder zie je het programma 

voor die zondag.  

 

- 10.15 uur Inloop met koffie  

- 10.30 uur Programma per leeftijdsgroep: 

- Een aansprekende activiteit voor jonge en oudere kinderen. 

- Een inspirerend gesprek voor volwassenen met als thema:  

IN LIEFDE VERBONDEN 

- 11.30 uur Gezamenlijke viering in de kerk. 

- 12.30 uur Gezellige lunch  

- 13.30 uur Einde 

 

Kom en vier mee – u bent van harte welkom! 

 

Vieringen in de Martinuskerk (bovenkapel) in het 

vooruitzicht 

 

 
 

Dag            Datum         omschrijving   Datum   

Donderdag   29 mei 2025   Hemelvaart         11.30 uur 

Maandag       9 juni 2025     2de Pinksterdag 10.30 uur  

                                                

Zondag          15 juni 2025  Engelse mis    16.00 uur 

 



 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINDE 
 

 


