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Nieuwsbrief voor de regio Veluwezoom van de R.-K. Parochie St. Eusebius

bulletinEMMAÜS

IN DIT NUMMERVAN DE LOCATIERAAD

VRIJWILLIGERSAVOND
een terugblik

INTERKERKELIJKE LOURDESREIS
programma en kosten

OORLOGSGESCHIEDENIS IN 
OUD-DIEREN
door Frans Koevoets

VAKANTIETIP: KLOOSTERMARKT
in Oosterbeek

MISINTENTIES EN AGENDA

CONTACT
Voor doop, huwelijk, biechten, opgeven van 
intenties etc. en alle zaken die het pastoraal 
team en/of bestuur aangaan kunt u contact 
opnemen met het Parochiesecretariaat. 
Op werkdagen bereikbaar van 10.00 uur 
tot 13.00 uur via tel. 026 - 442 45 67, of 
e-mail: secretariaat@eusebiusparochie.nl.
Website: eusebiusparochie.nl. 
Uiteraard kunt u met uw vragen ook terecht 
bij de leden van de locatieraad.

Kopij voor het volgende Bulletin of voor 
onze Facebookpagina kunt u sturen naar 
nbveluwezoom@gmail.com. 
Kopij aanleveren betekent dat u instemt 
met de voorwaarde dat de redactie, onder 
toezicht van de locatieraad, berichten kan 
wijzigen of niet plaatst, zonder discussie.  

Volg ons op Facebook
Vormgeving: Marko Maresch
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Support Locatieraad?

Tijdens de nieuwjaarstoespraak werd door de nieuwe 
voorzitter van de Locatieraad nogmaals benadrukt dat 
onze locatie Emmaüskerk in Dieren alleen levensvat-

baar kan blijven als veel parochianen zich in enige vorm als 
vrijwilliger blijven inzetten. 
Gelukkig zijn er heel wat hand- en spandiensten waar velen 
van u zich graag voor inzetten, maar het blijft al langere tijd 
moeilijk om onze Locatieraad in voldoende mate te bezetten.

Er is dan ook echt heel dringend behoefte aan twee personen: 
één die de sectie Liturgie in onze raad wil invullen en één die de 
sectie Gebouwenbeheer voor zijn/haar rekening wil nemen.

Daarnaast zoeken we hulp van een persoon die de Redactie 
voor ons eigen EmmaüsBulletin en voor onze bijdrage aan het 
EusebiusVenster zou willen overnemen. Dit laatste wordt al 
lange tijd (tijdelijk) ingevuld door Paul Hendriksen die al (te)veel 
taken te vervullen heeft in het kader van de sectie Diaconie.

Uiteraard zien we het liefst dat u zichzelf aanmeldt voor één 
van de vacatures, maar u mag ons ook namen noemen van 
personen die mogelijk geschikt en bereid zouden zijn. De Loca-
tieraad vergadert in de dagkapel van onze kerk op de tweede 
dinsdagavond van de maand, behalve in augustus, van 20 tot 
22 uur in een gezellige en amicale sfeer.

Zorg dat onze locatie vitaal en levensvatbaar blijft en stel wat 
van uw vrije tijd beschikbaar! Voor meer informatie kunt U altijd 
contact opnemen met een van de huidige locatieraadleden.

EN DAN: VAKANTIE!
Voor al degenen die nog op vakantie gaan, wensen wij hen een 
hele goed tijd toe! Rust lekker uit, of wees juist extra actief!  
Maar ook de thuisblijvers en de parochianen die actief blijven in 
de parochie wensen wij een hele mooie tijd toe. Na de vakantie 
zien we jullie allen graag weer terug in de Emmaüskerk of op 
de Startzondag op 7 september in de Martinuskerk (Arnhem).

mailto:secretariaat%40eusebiusparochie.nl?subject=
http://www.eusebiusparochie.nl
mailto:nbveluwezoom%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090159711614
https://marqo.nl
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Plezier
Op zaterdagavond 7 juni hebben we onze vrijwilligers uitgenodigd om hen te bedanken 
voor hun inzet voor de parochie/locatie. Iedereen werd ontvangen met koffie/thee en met 
wat lekkers er bij. Het was fijn dat pastoor Tuan en deken Ronald Heinen ook aanwezig 
waren. De voorzitter van de locatieraad, Ger van der Lubbe, heette iedereen van harte 
welkom en benadrukte nog eens hoe belangrijk het werk van de vrijwilligers is. De waar-
dering die je er meestal voor terug krijgt is dan ook onbetaalbaar. 

Plotseling kwamen er 2 paters (Judith Smeltink en Jacques Leenders) al zingend de patio 
binnen: wat gaat er nu gebeuren? Zij waren gezonden vanuit een abdij (waar ook prima 
bier gebrouwen wordt) om onze kerkelijke kennis eens te testen. Daarvoor werden we 
gemixt in groepjes en werden ons vele vragen voorgeschoteld. De kennis bleek van een 
wisselend niveau, maar de hilariteit was groot!  In het tweede deel werden ons detailfo-
to’s vanuit de Emmaüskerk getoond en mochten wij raden wat het voorstelde. Dan dacht 
je alle plekjes wel te kennen.… niet dus!  

op de vrijwilligersavond
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Voor de prijswinnaars was er bier uit de eigen brouwerij, van harte gefeliciteerd. En de 
paters van deze orde mogen gerust vaker langskomen in de Emmaüskerk. Zij werden dan 
ook uitgezwaaid onder luid applaus!
Daarna waren er nog lekkere warme hapjes en met een bijpassend drankje bleef het nog 
lang gezellig. De vrijwilligers van onze locatie hebben we weer op een ludieke wijze kun-
nen bedanken voor hun inzet, waarvan akte!

INTERKERKELIJKE LOURDESREIS 
Onder auspiciën van de Raad van Kerken Veluwezoom 
wordt een Lourdesreis georganiseerd. Mensen van alle 
gezindten zijn welkom! 

De reis vindt plaats van 15 – 22 mei 2026 en kost 
(voorlopige schatting) € 995,- inclusief de reis, hotels, 
vol pension en de excursies. Er geldt € 185,- toeslag op 
een eenpersoonskamer. 
De reis wordt begeleid door Ronald Heinen (RK-diaken 
met emeritaat) en Ronald Heins (dominee van de Pro-
testantse gemeente Zuid-Oost Veluwezoom). 

Het programma is bekend. Er worden ter voorbereiding 
vier informatieavonden verzorgd waar verschillende 
aspecten van Lourdes worden belicht. 

Heeft u belangstelling voor die avonden en/of voor 
het programma van de reis, dan kunt u zich melden bij: 
r.heins@pgzuidoost-veluwezoom.nl. U wordt dan op 
de hoogte gehouden van data en verdere informatie. 

mailto:r.heins@pgzuidoost-veluwezoom.nl
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OP ZOEK NAAR EEN BIJZONDERE 
OORLOGSGESCHIEDENIS IN OUD-
DIEREN 
Gezamenlijk leidden op 20 mei drie parochianen, 
te weten Harrie Leeman, Theo Dammers en Frans 
Koevoets Caroline Wijnperle en haar man Jules door 
Oud-Dieren. Het bezoek van Caroline Wijnperle aan 
Dieren was het gevolg van de jarenlange zoektocht 
naar feiten rondom ‘’de zg. Mythe van Dieren’’, een 
verhaal dat rondging over dat in de 2e Wereldoorlog 
een Joodse man in Dieren uit de trein naar Auschwitz 
zou zijn gesprongen en hulp zocht bij de pastoor van de 
Mariakerk in de Hogestraat. 

Niemand in Dieren wist er het fijne van en menigeen 
hield het erop dat het slechts een gerucht was. Jaren-
lange navraag door mij leverde geen sluitend bewijs 
op. Daarom vroeg ik hulp aan onderzoekjournalisten 
van KRO-NCRV en bracht ik samen met Harrie Leeman 
en Theo Dammers, echte kenners van het vroegere 
Dieren, in april 2025 een bezoek aan de NPO-studio 
in Hilversum. Daardoor werd eindelijk duidelijk dat het 
vage verhaal inderdaad op feiten berustte: begin 1943 
sprongen de Joodse jongen Nathan Wijnperle en zijn 
moeder Elsa ’s nachts vlak voor de bebouwde kom 
van Dieren uit de trein naar Auschwitz. De trein kwam 
via Nijmegen-Arnhem uit Kamp Vught. Nathan en zijn 
moeder waren zonder het te beseffen uitgesprongen 
op een bijzonder gevaarlijke plek: vlakbij SS-kamp Ave-
goor en een bewaakt Duits wapendepot en politiebu-
reau in de Hogestraat. Nathan en zijn moeder vroegen 
toen aan een toevallige voorbijganger in die nacht waar 
een pastoor woonde. De man in het duister wees hen 

de weg naar de Mariakerk. Pastoor Koets van de Mari-
akerk leidde hen direct naar een veilige plek, van waar-
uit vervolgens contact werd gezocht met de Limburgse 
verzetsgroep Mazwako. Die kwam naar Dieren en nam 
de zorg over voor de vluchtelingen en smokkelde hen 
naar Zuid-Limburg. Daar hebben beiden de 2e Wereld-
oorlog verborgen op een schip op de Maas overleefd. 

Tijdens het bezoek aan Dieren werd de gebeurtenis in 
Dieren in de oorlog gereconstrueerd. Alle belangwek-
kende plekken in Dieren werden hiervoor aangedaan: 
De plek aan het spoor vlak voor de bebouwde kom 
van Dieren, ws. ongeveer bij de Boswachterslaan. 
Daar sprongen Nathan en zijn moeder in die bewuste 
nacht in een dikke wolk stoom. Van daaruit was in de 
verte Ellecom met SS-kamp Avegoor zichtbaar. En ook 
het bewaakte Duitse wapendepot bij de ingang van 
Dieren. Daarom liepen we vanaf de Boswachterslaan 
naar de voormalige pastorie van de Mariakerk in de 
Hogestraat. Recht er tegenover was nota bene het 
voormalige door de Duitsers gestichte politiebureau. 
Vervolgens bezochten we de plek van het voormalige 
parochiehuis en Café Smulders in de Lagestraat waar 
toen hulp werd geboden aan mensen in nood. 

Onze dag werd afgesloten met een gezamenlijk bezoek 
aan de synagoge in de Spoorstraat. Dankbaar voor de 
cruciale hulpverlening in de oorlog in Dieren aan haar 
vader en grootmoeder keerde Caroline weer terug naar 
huis. 
Caroline, Jules, Harrie, Theo en ondergetekende kijken 
terug op een prachtige, ontroerende, ontmoeting.  
Wordt vervolgd.

VAKANTIETIP: 
KLOOSTERMARKT IN 
OOSTERBEEK  
Op zaterdag 2 augustus is de zesde editie 
van de kloostermarkt, bij Abdij Koningsoord, 
op de grens van Oosterbeek en Arnhem, 
van 11 tot 17 uur. De entree is gratis. Kom 
proeven en beleven. Diverse kloosters en 
vrienden van de Abdij laten je kennismaken 
met hun ambachtelijke en handgemaak-
te producten. Steek een kaarsje op voor 
iemand, praat met de zusters en laat je 
inspireren door samen te komen. 
Kijk op abdijkoningsoord.org 

http://abdijkoningsoord.org


MISINTENTIES VAN DE AFGELOPEN PERIODE IN DE EMMAÜSKERK 
Een bijzondere vorm om een overledene familielid of vriend te gedenken, of voor een moeilijke zaak te bidden, 
of een reden om van je dankbaarheid te getuigen is een intentie in de viering op zondag. Natuurlijk kun je altijd 
persoonlijk iemand gedenken tijdens de viering. Dat doen we elke keer. Maar bij een misintentie wordt de naam 
genoemd in de kerk. De hele gemeenschap herdenkt dan in feite de persoon waarvoor de misintentie gelezen 
wordt. Misintenties kunnen worden opgegeven via de bus in de hal van de kerk of via dhr. Jan van Vliet. In de 
periode van 8 juni t/m zondag 20 juli was er een misintentie voor:

Joop van der Linden / Leo Smeets / Rudie Gerritsen 
/ Ria Buis-Elfrink / Coby Jurrius-Rutgers / uit dank-
baarheid voor een 94-jarige verjaardag / Bertus 
Meuleman / overleden ouders Theo en Mien Kolk-
man-Wenting / Jaap Hartman / overleden ouders 
Koeman-Landsheer / Wim Koppers.

Mogen zij rusten in vrede.

AGENDA
25 jul. Rozenkrans bidden bij Maria in de  
 Emmaüskerk  11.00 uur 
2 aug. Kloostermarkt Abdij Koningsoord te 
 Oosterbeek  11.00-17.00 uur  
20 aug. Koffie ochtend in de patio van de  
 Emmaüskerk  10.00-11.30 uur
22 aug. Rozenkrans bidden bij Maria in de  
 Emmaüskerk  11.00 uur
17 sept. Koffie ochtend in de patio van de  
 Emmaüskerk  10.00-11.30 uur
26 sept. Rozenkrans bidden bij Maria in de  
 Emmaüskerk  11.00 uur
7 sept. Startzondag in de Martinuskerk te  
 Arnhem  10.30 uur
14 sept. Mauritiuszondag in de Emmaüskerk  
 09.30 uur
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