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Vredesweek 2025 in Arnhem van 20 t/m 28 september: Programma

Met het aanhoudende oorlogsgeweld in de wereld blijft het nodig dat steeds de roep om vrede
klinkt. Nog altijd lijden velen onder oorlogsgeweld. We zien voortdurend de aangrijpende
beelden uit Oekraine, Gaza, Soedan en er zijn nog andere brandhaarden in de wereld. Laten we
hopen en bidden en actie voeren opdat het geweld stopt.

In 2025 valt de Vredesweek van 20 t/m 28 september 2025. Het thema van de Vredesweek is:
‘Niets doen is geen optie’. In dit programma staan de activiteiten die door de kerken in Arnhem
en het Arnhem Student Point zijn georganiseerd. Steeds geldt: ledereen is van harte welkom. Het
programma biedt ook de mogelijkheid om met verschillende kerken kennis te maken.

Gedurende de hele Vredesweek: Elke dag een vredesmail
In de Vredesweek verstuurt de Oud-Katholieke Kerk Arnhem-Nijmegen iedere dag een
vredesmail. Om de mails te ontvangen, kan men zich opgeven bij secretaris@arnhem.okkn.nl

Zaterdag 20 september 10 uur: Gebedsdienst aan de vooravond van de Vredesweek

Deze gebedsdienst voor de Vrede is in de Oud-Katholieke Kerk, Adolf van Nieuwenaarlaan 3,
Arnhem. Hier worden vredeskaarsen aangestoken. ledereen kan een vredeskaars adopteren
(door 5 euro over te maken op rekening van de Oud-Kahtolieke Kerk: NL50 TRIO 0320 5127 46,
onder vermelding van ‘vredeskaars’.)

Oecumenische viering in de Eusebiuskerk om 10.15 uur op zondag 21 september
Deze viering bij de start van de Vredesweek is georganiseerd door de Protestantse Gemeente
Arnhem. Voorganger is ds. Pierre Eijgenraam.

Vredesgebedsdienst in de Martinuskerk op maandag 22 september om 19.30 uur
De gebedsdienst in de Martinuskerk (Steenstraat 7 Arnhem) wordt georganiseerd door de Raad
van Kerken Arnhem

Dinsdag 23 september: Vredesgebed in de Koepelkerk van 12.30 - 13.00 uur
Het lunchpauzegebed in de Koepelkerk (Jansplein 60 Arnhem) is dit keer gewijd zijn aan de
Vredesweek. De kerk is open tussen 12.00 en 14.00 uur. Er is na afloop koffie en thee.

Dinsdagavond 23 september van 19.00 tot 21.00 uur: Vredeswandeling

De wandeling begint bij het gebouw van de Parkstraatgemeente/Arnhem Student Point en eindigt
ook daar (adres: Kastanjelaan 22e, Arnhem). We maken een wandeling en staan stil bij
belangrijke plekken in de stad waar iemand iets verteld over de geschiedenis. Er zijn hapjes en
drankjes. Organisatie door Arnhem Studentpoint.
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Woensdag 24 september: Pelgrimswandeling voor de Vrede

Om 9.30 uur is een korte dienst in de Waalse Kerk, Gasthuisstraat 1 Arnhem. Aansluitend gaan
we wandelen met een vraag rond het vredesthema. Om 12.00 uur sluiten we af met een lunch in
de Waalse kerk. ledereen neemt zijn lunch mee. Organisatie: Doopsgezinde Gemeente Arnhem.
Je kunt ook een deel van dit programma doen.

Woensdag 24 september om 19.00 uur: Avondgebed voor de Vrede in Schaarsbergen
Dit avondgebed (vesper) is in de Dorpskerk Schaarsbergen (Kempenbergerweg 800, Arnhem).

Donderdag 25 september 9.00 uur: Dienst bij de Christengemeenschap
In de Johanneskapel (Brugstraat 5, Arnhem) is een dienst over vrede. Voorganger is priester José
Mosselveld. Na de dienst is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Donderdag 25 september om 19:30 uur: Lezing over Tolstoj als vredesactivist
Donderdagavond 25 september is een lezing van Sieuwert Haverhoek in de Parkstraatkerk
(Kastanjelaan 22° Arnhem) over Tolstoi als vredesactivist. De schrijver Lev Tolstoj (1828 - 1910) is
een belangrijk inspirator van de vredesbeweging. Organisatie door ‘Kerk en Vrede’.

Vrijdag 26 september 12.30 uur: Coventry Vredesgebed gewijd aan de Vredesweek
Het gebed is in de Waalse Kerk (Gasthuisstraat 1 Arnhem).

Zondag 28 september 2025: Oecumenische viering in de Salvatorkerk
Aan het eind van de Vredesweek is een oecumenische dienst. Organisatie door de Salvatorkerk
(Salvatorplein 1 Arnhem), de Lucaskerk en de Parkstraatgemeente. De dienstis om 10.00 uur.

Herdenkingen Slag om Arnhem

De herdenking van de Slag om Arnhem valt deels samen met de Vredesweek.

Op vrijdag 19 september om 19.15 uur is er de herdenking en kranslegging bij het Airborne
Monument Airborneplein, Arnhem. Zie voor alle herdenkingsactiviteiten voor de Slag om
Arnhem: https://www.airborne-herdenkingen.nl/programma-airborne-herdenkingen/

Bridge to the Future Conferentie op vrijdag 19 september 2025 van 13.30 tot 16.30 uur

Het thema is: ‘Vrede: wie durft?’. Sprekers zijn: Fleur Ravensbergen (conflictbemiddelaar en
trainer), Luitenant-generaal b.d. Kees Matthijssen, Rolien Sasse (directeur Pax). Kiza Magendane
(Schrijver) is de gespreksleider. Veronique Efomi (dichteres, schrijfster en songwriter) levert een
artistieke bijdrage. De conferentie is in de Parkzaal van Musis Arnhem. Toegang is gratis.
Aanmelden voor deze conferentie kan via: https://bridgetothefuture.nl/

Informatie voor de Vredesweek wordt verspreid door vredesorganisatie Pax. Zie de website:
https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/

Raad van Kerken Arnhem
www.rvkarnhem.nl
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