M.O.V. in september en oktober

Woensdag na de startviering in de Martinuskerk waren wij ook als MOV-groep weer bijeen,

plannen maken voor het komend seizoen.

We zijn blij met het nieuwe pastorale kernteam, met de ervaren ‘leken’ naast de pastoor. Onze vraag is wel:
hoe gaat dit team contact leggen met de mensen die diaconaal bezig zijn?

Eind september is het Vredesweek, met het motto ‘Niets doen is geen optie’. Van 21 september o tot en
met 28 september kun je een bezoek brengen aan de Temple of Peace in het centrum van Arnhem, tussen
Rozet en Focus. Hier wordt Vrede zichtbaar en voelbaar gemaakt via vlaggen welke zijn ontworpen door
uiteenlopende groepen Arnhemmers. Ook kan je in de oecumenische vieringen in Dieren op 21-9 en
Arnhem-Zuid op 28-9 extra impulsen voor vrede beleven.

In de opening bij onze bijeenkomsten bespreken we vaak een van de 10 pijlers van het katholiek sociaal
denken. Deze keer was het ‘menselijke waardigheid’: “Alle mensen zijn geschapen naar beeld en gelijkenis
van God. Mensen verliezen hun waardigheid niet door handicaps, armoede, leeftijd, ras of ontbreken van
succes. Dit benadrukt de waarde van mensen boven zaken/dingen, ‘zijn’ boven ‘hebben’”

Het raakte bij ons aan ‘voldoende gekleed zijn’ en ‘meetellen door meewerken’(Bazar54), op reis of op stap
kunnen en wat je ginds ziet aan delen van voorzieningen (vakantie-ervaring), kunnen toegroeien naar wie
je bent (seksuele voorkeur maar ook gender), als mens worden behandeld (kwaadheid over wat in Gaza
gebeurt), vrijheid van meningsuiting, opkomen voor sociale rechten(Amnesty).

We hebben daarna onze komende acties van Advent en Vasten voorbesproken, en ons bezoek aan de
startdagen van het bisdom. En hoe we willen omgaan met het rooster van de diaconale collectes.

Op 12 oktober besteden we weer aandacht aan Amnesty middels de diaconale collectes bij de vieringen
en het organiseren van een handtekeningactie op een of meer locaties. In de Martinuskerk wordt dan
missionaire zondag gehouden. Ook in oktober: Wereldmissiedag.

Er wordt overlegd met het Venster over de plaatsing van een artikel bij de Adventsactie.
We kozen voor het project ‘Kinderen aan de zijlijn’ in Kameroen.

Wil je een keer meedenken in onze bijeenkomsten, of iets aankaarten? Onze volgende vergadering is op 28
oktober. Er kan altijd iemand als gast deelnemen.
Meld je even aan via mov.eusebiusparochie@hotmail.com Welkom!

Marja Hoogwegt



https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/programma/activiteiten/temple-of-peace-arnhem/
mailto:mov.eusebiusparchie@hotmail.com

