
     

JOODS LEERHUIS  DIEREN      
Van de regionale Werkgroep Kerk en Israel - Raad van Kerken Veluwezoom 
 
Leerhuis - Thema ‘Wrede bijbelverhalen’ 

In de bijbel komen veel verhalen voor die we tegenwoordig als wreed en gewelddadig 
ervaren. Dat vinden we van verhalen van Homerus heel gewoon (“die tijd was nu eenmaal 
zo”), maar van de bijbel verwachten we kennelijk iets anders. Het boek wordt daarom nogal 
eens als wraakzuchtig of zelfs bloeddorstig afgedaan. 

In deze lezing wordt uiteengezet dat dergelijke bijbelverhalen niet alleen verklaarbaar zijn 
vanuit de tijd waarin ze zijn ontstaan, maar ook als leerverhalen zijn bedoeld over gewenst en 
ongewenst gedrag. Daarbij beschrijft de bijbel het menselijk bestaan niet zoals we het ons 
wensen, maar zoals het werkelijk is met alle dilemma’s van goed en kwaad die zich in de 
werkelijkheid voordoen. Bijbelverhalen zouden geen bijbelverhalen zijn als er niets van was 
te leren. Verstopt in de beeldtaal van het oude Israël en het Jodendom zit altijd een 
leermoment dat ons uitzicht geeft op beter gedrag voor een betere wereld. 

Dit leerhuis wordt geleid door Peter van ’t Riet. Hij schreef vele boeken en artikelen over het 
joodse karakter van de bijbel en de betekenis van het Jodendom voor het Christendom 

Datum              Woensdag 29 oktober 2025 
Plaats:              Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren 
Tijd:                 10.00 – 12.00 uur 
Kosten:            5,00 euro  
Contactadres:   ds. Henk Boonen, e-mail h.boonen@kpnmail.nl  
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