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AanZet  

1

Redactioneel 
Wat een heerlijk winterweer 

hadden we de afgelopen 
weken. Frisse kou, mooie 
plaatjes, het was een waar 

genot. Bomen wit en ook nog 
een bevroren waterplas. Overal 

zag ik enorme sneeuwpoppen, 
samen gemaakt, want sneeuw 
maakt ook volwassenen weer 

kind. Oké, het was af en toe 
wel moeilijk om er door te 

gaan, maar toch! Dat heb je er 
graag voor over. Maar als ik 

denk aan de kou die de mensen 
in Oekraine lijden, wordt het 
me soms zwaar te moede. En 

dan praat ik nog niet over 
leiders die met leugens en een 

grote mond meer aan zichzelf 
denken dan aan de mensen 
voor wie zij een zorgplicht 

hebben. De lezingen van deze 
periode gaan over de bergrede 

van Jezus. Die is toch erg 
duidelijk: het gaat echt niet om 
persoonlijke verheerlijking, om 

status, macht, rijkdom en te 
doen en zeggen wat jou 

uitkomt. Jezus leert ons in de 
bergrede hoe we werkelijk 
geluk kunnen vinden. De 

bergrede en de zaligsprekingen 
kent u vast wel. Er is veel over 

geschreven, er is zelfs een 
Suske en Wiske aan gewijd. 
Maar we beseffen maar al te 

goed dat het een opgave is die 
niet makkelijk is en waar we 

elkaar bij moeten  onder-
steunen. 

Maria Buijs 
 

  
  

Oecumenische viering  
Zondag 25 januari waren we te 

gast bij het Leger des Heils in 
een mooie en warme oecume-
nische viering als afsluiting van 

de Week van gebed voor de 
eenheid van christenen. In een 

drukbezochte viering vierden 
we het Licht met het thema: 
Eén van geest in Licht.  

Muzikaal werd de viering on-
dersteund door het combo van 

het Leger des Heils en een Ar-
meens koor. Hierdoor kreeg de 

viering een mooie, aparte 
sfeer. Ook het gebed van Do-
minee Eijgenraam gericht in 

alle windrichtingen was mooi 
en apart om te ervaren. Alle 

aanwezigen mochten een 
lichtje plaatsen rondom het 
Licht en het Woord. 
 

 
 

In een maatschappij waarin het 

lijkt of iedereen alleen maar 
aan zichzelf denkt, was het 
mooi om te ervaren dat de ver-

schillende christelijke kerken 
van Arnhem (Leger des Heils, 

Salvator gemeente, Parkstraat 
gemeente, Raad van Kerken en 
Eusebiusparochie Arnhem loca-

tie Zuid) in eenheid zo mooi sa-
men kunnen vieren. 

Ciska Stipkes 
 

Kinderwoorddienst 
8 februari: Jullie zijn het zout 
en licht in de wereld. Wat 
bedoelt Hij daar nu weer mee. 

 

5 februari: Jezus heeft in de 
bergrede veel verteld hoe we 

zouden moeten zijn. Dat is niet 
altijd makkelijk. En de 

leerlingen zuchten er van: 
kunnen zij dit wel? 
 

 
 

Tentoonstelling Carnaval 
In de vorige AanZet was er al 

te lezen dat er na het opruimen 
van de kerststal weer een 

nieuwe tentoonstelling zou 
komen en wel over carnaval.  
 

 
 

Inmiddels is er al wat 
ingeleverd, dat al te zien is. De 

mensen van de Historische 
Kring Elden zijn ook bezig met 

materiaal te zoeken. Maar de 
tentoonstellingen zijn van en 
voor ons allemaal.  Dat 

betekent dat wat u inbrengt 
welkom is, graag met een 

verhaal. Foto’s kunnen ook 
gestuurd worden naar 
mariapiet@hotmail.nl,  graag 

met begeleidende tekst. 
 

Carnaval 
Carnaval is van oorsprong een 

gekerstend heidens volksfeest. 
Het valt binnen de christelijke 
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Uit de Wereld 

Afgelopen weekend was de Natio-
nale Vogeltelling. Meer dan 135.000 
mensen hebben bijna 1,9 miljoen vo-
gels geteld. In de top-5 staan: kool-
mees, huismus, pimpelmees, merel 
en vink. Dankzij de Tuinvogeltelling 
weten we hoe vogels in de winter 
onze tuinen gebruiken. Met die infor-
matie kunnen we vogels beter hel-
pen en beschermen.  
Zie: www.vogelbescherming.nl 

redactie.anz@eusebiusparochie.nl 

traditie op de zondag, maan-
dag en dinsdag direct vooraf-
gaand aan de vastentijd van 40 

dagen. In Nederland werd het 
van oorsprong alleen door ka-

tholieken gevierd, voorname-
lijk in het zuiden en delen van 
het oosten. Toen de Rooms-

Katholieke Kerk gaandeweg 
niet goed in staat bleek om de 

traditionele lentefeesten te on-
derdrukken, werd tijdens het 
Concilie van Benevento (1091) 

besloten dat de feesten in 
plaats daarvan voortaan hun 

eigen plek zouden krijgen bin-
nen de christelijke liturgie, 
waarbij Aswoensdag voortaan 

het begin was van de 40 dagen 
durende vastentijd. Dit laatste 

was namelijk ter herdenking 
van de 40 dagen die Jezus vol-
gens het Nieuwe Testament in 

de woestijn vastte en tevens 
tot bezinning op de christelijke 

kernwaarden. Het carnaval 
ging hierdoor dus bij uitstek 

gelden als de laatste mogelijk-
heid om zich nog te buiten te 
gaan voordat de vastentijd be-

gon.  
Met de opkomst van de refor-

matie kwam het carnaval op-
nieuw zwaar onder vuur te lig-
gen vanuit de christelijke krin-

gen. Met name Johannes Cal-
vijn keerde zich fel af van de 

carnavalsvieringen. Dit verzet 
had tot op zekere hoogte suc-
ces; tijdens het Concilie van 

Trente (1545-1563) werd be-
sloten de vastenavondvierin-

gen goeddeels in de ban te 
doen, waarna het feest in veel 
delen van Europa verdween. 

Dit gebeurde ook in de landen 
die katholiek bleven (Frankrijk, 

Spanje, Italië). Dankzij de te-
rugkerende dominantie van het 
katholicisme maakten de car-

navalsvieringen vanaf de 19e 
eeuw in veel Europese landen 

toch weer een herleving door. 
In deze tijd begon het carna-
valsfeest pas echt te lijken op 

wat het tegenwoordig is. 
 

Gezocht: secretaris PCI 
De Parochiële Caritasinstelling 

(PCI) is op zoek naar een 
nieuwe secretaris voor het be-

stuur. Het bestuur vergadert 
zes keer per jaar, in de avond-
uren. De secretaris stelt samen 

met de voorzitter de agenda 
op, maakt een verslag, ver-

zorgt de correspondentie en 
beheert het archief. De tijdsin-
vestering wisselt per week, 

maar is op jaarbasis gemiddeld 
vier dagdelen per maand. Hebt 

u interesse: neem dan contact 
op met voorzitter Maarten 
Smits, 06-12365631, of 

maartenjfsmits@gmail.com. 
 

Week van het geld 2026 

 

Van 23 t/m 27 maart 2026 is 
het weer Week van het Geld! 

Gemeente Arnhem organiseert 
deze week gastlessen en een 
bustour langs scholen. Wilt u 

meedoen als vrijwilliger en een 
gastles geven of een dagdeel 

mee helpen in de bus? We zoe-
ken enthousiaste mensen die 
kinderen en jongeren willen in-

spireren over geld. Iedereen 
kan meedoen, u hoeft geen do-

cent te zijn, wij helpen bij de 
voorbereidingen en zorgen 
voor de lesmaterialen. Aanmel-

den kan tot uiterlijk 6 februari 
via: 

weekvanhetgeld@arnhem.nl  
 

 

Bloemetje van de maand 
Het bloemetje van verbonden-

heid ging afgelopen maand 
naar Tineke Onck, Tineke Bis-
seling en naar Piet en Maria 

Buijs.  
 

Lucaskerk bestaat 75 jaar! 
In september 2026 bestaat de 
Lucaskerk 75 jaar en Bazar54 
(winkel in onze pastorie voor 

de inwoners van het AZC en 
voor de Oekraïners) viert haar 

10-jarig bestaan. We willen 
deze beide gebeurtenissen in 
Elden/ Arnhem-Zuid graag vie-

ren en zoeken enkele mensen 
die willen helpen bij het beden-

ken en organiseren van een 
aantal feestactiviteiten.  

Wie heeft zin om mee te doen? 
U kunt zich aanmelden bij de 
redactie van de AanZet, zie 

contactgegevens hieronder.  
Bert Oostveen 
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