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CONTACT
Voor doop, huwelijk, biechten, opgeven van 
intenties etc. en alle zaken die het pastoraal 
team en/of bestuur aangaan kunt u contact 
opnemen met het Parochiesecretariaat. 
Op werkdagen bereikbaar van 10.00 uur 
tot 13.00 uur via tel. 026 - 442 45 67, of 
e-mail: secretariaat@eusebiusparochie.nl.
Website: eusebiusparochie.nl. 
Uiteraard kunt u met uw vragen ook terecht 
bij de leden van de locatieraad.

Kopij voor het volgende Bulletin of voor 
onze Facebookpagina kunt u sturen naar 
nbveluwezoom@gmail.com. 
Kopij aanleveren betekent dat u instemt 
met de voorwaarde dat de redactie, onder 
toezicht van de locatieraad, berichten kan 
wijzigen of niet plaatst, zonder discussie.  

Volg ons op Facebook
Vormgeving: Marko Maresch
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Beste mensen,
Er zat een behoorlijke tijd tussen het laatste Emmaüs-

bulletin en de editie die u nu leest. Daarom praten wij u 
graag even bij over een aantal onderwerpen die in de locatie-
raadvergadering aan de orde zijn geweest. Dat het naar ons 
idee te lang heeft geduurd, heeft vooral te maken met volle 
agenda’s. 

REDACTIELID GEZOCHT
Dit is ook de reden dat wij nog een redactielid zoeken voor 
het samenstellen van ons goed gelezen bulletin. Lijkt dit u 
interessant en schrijft u gemakkelijk een heldere tekst? Neem 
dan gerust contact op met de locatieraad of direct met Paul 
Hendriksen via: p.hendriksen99@upcmail.nl.

ACTIE KERKBALANS 
In januari zijn we met vele vrijwilligers druk in de weer ge-
weest om de jaarlijkse Actie Kerkbalans tot een succes te ma-
ken. Want hoe je het ook wendt of keert: zonder uw financiële 
bijdrage kunnen we de vele activiteiten in onze gemeenschap 
onmogelijk uitvoeren. De eerste resultaten zijn bemoedigend 
en daar zijn wij u zeer dankbaar voor! Op die manier draagt u 
direct bij aan de katholieke kerk in de regio Veluwezoom.

ONDERHOUD KERKGEBOUW 
Helaas constateerde één van onze kosters bij een aantal 
lateien van de kerkzaal de eerste tekenen van betonrot. Door 
het vriezende weer is dit proces versneld. Er zijn inmiddels 
maatregelen genomen en zodra de weersomstandigheden 
het toelaten, wordt er gestart met de herstelwerkzaamheden.

TERUGBLIK OP 2025 
In onze locatie gebeurt enorm veel; we zijn echt een levendige 
gemeenschap! U kunt dit uitgebreid nalezen in het jaarverslag 
over 2025, dat door de locatieraad is samengesteld. Er ligt 
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Beste mede-parochianen en 
gasten,

Op de eerste zondag van dit 
nieuwe jaar komen wij in dank-
baarheid samen. Hoe onzeker de 
wereld ook voelt, wij vertrouwen 
erop dat God ons begeleidt. 
Het afgelopen Jubeljaar stond 
in het teken van “Pelgrims van 
hoop”. Die hoop is geen opper-
vlakkig optimisme, maar een 
fundament. Juist nu onze Kerk 
kleiner wordt, draait het niet 
om gebouwen, maar om geloof, 
verbondenheid en liefde.

Gelukkig zien we positieve 
tekenen: jongeren die zoeken 
naar zin en vrijwilligers die zich 
onvermoeibaar inzetten. Laten 

we die warmte koesteren. Paus 
Franciscus en zijn opvolger Paus 
Leo nodigen ons uit tot een 
synodale Kerk: een gemeen-
schap die luistert en niemand 
uitsluit. In een onrustige wereld 
is onze roeping helder: bouwers 
van vrede zijn door gebed en 
barmhartigheid.

ONTWIKKELINGEN IN ONZE 
PAROCHIE
In onze parochie wordt pastoor 
Tuan ondersteund door pastor 
Aloys Lurvink en deken Ronald 
Heinen als emeriti, door Irene 
Dingemans en Bart Dirkse van 
de Heuvel die als ‘Parochianen 
Gaan Voor’ fungeren en ook 
door Frans Koevoets en Edwin 
Ruigrok die ons met enige regel-

maat in gebed kunnen voorgaan. 
Sinds begin september onder-
steunen Mirjam Stuiver en Dick 
Mol pastoor Tuan als de eerste 
twee leden van het Pastoraal 
Kernteam. Dit team maar ook 
het parochiebestuur is nog 
naarstig op zoek naar verdere 
uitbreiding en vervanging. 

Op onze locatie zijn er belangrij-
ke wijzigingen bij de kosters:
•	Hans Smeltink stopt na 12 

jaar trouwe dienst als koster, 
maar blijft gelukkig behouden 
als klusjesman.

•	Toon Bergevoet versterkt ons 
team, naast Stef Grutters en 
invaller-koster Joke van Tol. 

Ook in de Locatieraad zijn ver-
schuivingen:

NIEUWJAARSTOESPRAAK EMMAÜSKERK

een gedrukt exemplaar voor u klaar in de kerk en we 
sturen bij dit bulletin ook een digitale versie mee.

OECUMENISCHE REIS NAAR LOURDES 
Van 15 t/m 23 mei 2026 organiseren diaken Ronald 
Heinen en dominee Ronald Heins een oecumenische 
reis naar Lourdes. Tijdens informatieavonden gaven zij 
uitleg over het leven van Maria en Bernadette, en de 
betekenis van een bedevaart anno 2026. De deelne-
mers vanuit zowel de protestantse als de katholieke 
kerk zien met veel belangstelling uit naar deze bijzon-
dere reis. 

KOFFIE EN ONTMOETING 
Op zondag blijft na de viering bijna iedereen nog even 
napraten onder het genot van een kopje koffie of thee 
(met een lekker koekje!). Omdat we elkaar vaak veel 
te vertellen hebben, blijven mensen langer en wordt 
er graag een tweede keer ingeschonken. Vorig jaar 
hebben we prachtige kop-en-schotels uit Doesburg 
gekregen, maar deze zijn bijna twee keer zo groot 
als de oude kopjes. Hierdoor is de koffie na de eerste 
ronde vaak op. Hoewel we graag voor u een extra kopje 

koffiezetten, ervaren we ook allemaal hoe fors de prijs 
van koffie de laatste tijd is gestegen. Daarom plaatsen 
we voortaan een potje voor een vrijwillige bijdrage, 
zodat we met elkaar kunnen blijven genieten van dat 
tweede kopje. Wij vertrouwen op uw begrip.

DAG VAN HET JODENDOM 
Op zaterdag 14 februari 2026 werd in de Dierense 
Sjoel de ‘Dag van het Jodendom’ gehouden. Samen 
met de leden van de Liberaal Joodse Gemeente woon-
den mensen van de protestantse en katholieke kerk 
de dienst bij. De aansluitende gezamenlijke lunch bood 
ruimte voor mooie gesprekken. Het was een leerzame 
ochtend; het is goed om naar elkaar te blijven luisteren 
en te ontdekken hoeveel we gemeen hebben.

NIEUWJAARSTOESPRAAK 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie hield de voorzitter van 
de locatieraad een toespraak. Omdat de weersom-
standigheden die dag niet best waren (waardoor niet 
iedereen aanwezig kon zijn), willen wij u een samen-
vatting van deze speech niet onthouden. 
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VACATURE:  
BESTUUR VAN DE PAROCHIËLE 
CARITASINSTELLING ZOEKT 
SECRETARIS (V/M)

De Parochiële Caritasinstelling (PCi) is op zoek naar een nieuwe se-
cretaris. Dit in verband met het verstrijken van de zittingstermijn 

van de huidige secretaris. 

Het bestuur van de PCi is voorwaardenscheppend, beheert de financiën 
en beslist over grotere en gecompliceerde hulpvragen. De bestuursver-
gaderingen zijn in de avonduren en duren ongeveer twee uur. Er nemen 
zeven mensen deel aan het overleg. Het bestuur van de PCi vergadert 6 
keer per jaar. Van deze vergaderingen maakt de secretaris een verslag. Zij 
of hij stelt samen met de voorzitter de agenda op. Verder neemt zij of hij 
ook deel aan het jaarlijkse overleg van het PCi-bestuur met het paro-
chiebestuur. Ook hiervan stelt zij of hij in overleg de agenda op. Verder 
verzorgt de secretaris de correspondentie en beheert zij of hij het archief. 
De tijdsinvestering wisselt per week, maar is op jaarbasis gemiddeld 4 
tot maximaal 5 dagdelen per maand.

Een nieuwe secretaris mag een inwerktraject op maat verwachten, een 
goede werksfeer en dankbaarheid van parochianen, partners van de PCi 
en mensen die een beroep doen op de PCi.
Eénmaal per jaar is er, gekoppeld aan een vergadering of informatie-
bijeenkomst, een gezellige avond van het bestuur en de werkgroepen 
gezamenlijk.
Van bestuursleden wordt gevraagd dat ze benoembaar zijn volgens de 

criteria die het bisdom hanteert.

Hebt u interesse: neem dan contact op met de voorzitter 
van het bestuur van de PCi, Maarten Smits:   
06-123 656 31, e-mail: maartenjfsmits@gmail.com	

•	Astrid Slijkhuis beheert sinds 
november de sectie Liturgie.

•	 Jan Jansen heeft na 13 jaar 
afscheid genomen van de Lo-
catieraad. Hij was de drijvende 
kracht achter de nieuwe stoe-
len en de herinrichting van 
de sacristie. Gelukkig blijft hij 

betrokken bij de schermweer-
gave voor de vieringen.

Aan het begin van dit nieuwe 
jaar leggen wij als gelovigen 
alles wederom in Gods handen: 
Onze zorgen en onze plannen, 
onze parochie en locatie, onze 

gezinnen, onze wereld. Laten wij 
dit nieuwe jaar starten in ver-
trouwen, bereid om in verbon-
denheid naar elkaar te luisteren 
en voor elkaar klaar te staan. 
Ik wens u en ons allen een geze-
gend nieuwjaar.

Ger van der Lubbe  
Namens de locatieraad van de Emmaüskerk

VOOR UW BIJDRAGE 
AAN DE ACTIE  
KERSTTAS
Ook in december 2025 heeft 
het Diaconaal Netwerk Armoe-
debestrijding Rheden-Rozen-
daal (DIANA) samen met Stich-
ting STRAK kerstpakketten 
kunnen uitdelen aan mensen 
met een minimuminkomen 
binnen de gemeenten Rheden 
en Rozendaal. Dankzij donaties 
van kerken, enkele fondsen, 
een paar ondernemers en vele 
particulieren hebben DIANA en 
de Stichting STRAK 425 kerst-
pakketten kunnen uitdelen. 

Het is fijn om te zien dat men-
sen blij zijn met het ontvan-
gen van dit extraatje voor de 
feestdagen. 

Namens DIANA  en st. STRAK 
willen we iedereen bedanken 
die deze actie weer mogelijk 
gemaakt heeft! 

BEDANKT

mailto:maartenjfsmits@gmail.com
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Wij kennen aan de Veluwezoom de mooie traditie om 
in de 40 dagentijd een aantal oecumenische vespers te 
organiseren. Het is een mooi moment van bezinning en 
inkeer rondom een gekozen thema.
Deze vespers zullen worden gehouden van 19.00 – 
19.40 uur gehouden:

•	op maandag 30 maart 2026 in de Petruskerk te 
Spankeren

•	op dinsdag 31 maart 2026 in de Nicolaaskerk te 
Ellecom

•	op woensdag 1 april 2026 in de Emmaüskerk te 
Dieren. 

Aansluitend aan deze vesper kunt u ook deelnemen 
aan de Vastenactie koffiestop in de patio van de Em-
maüskerk. U bent van harte welkom!

VESPERS IN DE 40 DAGENTIJD EN DE 
VASTENACTIE KOFFIESTOP

En Hij zei: 
‘Geven jullie hen maar te eten’ 

Ter gelegenheid van 65 jaar Vastenactie, be-
zoeken we in 2026 het Boliviaanse regenwoud 
van het bisdom Pando. We maken kennis met 
een inspirerende bisschop, Mgr. Eugenio Coter, 
en met zijn team. Zij zetten zich dagelijks in 
om de meest kwetsbare mensen nabij te zijn. 
Dat doen ze onder meer door voor de zieken te 
zorgen, voor opvang te zorgen voor kinderen 
die op straat zwerven en door gevangenen te 
bezoeken. Kortom: door de werken van barm-
hartigheid in de praktijk te brengen. 

Het campagnethema 2026 komt uit de parabel 
van de vijf broden en twee vissen. Een menigte 
van duizenden mensen is bijeen rond Jezus. Ze 
zijn hongerig en moe, maar er zijn slechts vijf 
broden en twee vissen. De leerlingen weten 
niet meer wat te doen. Jezus zegt dan: “Geven 
jullie hen maar te eten.” Met deze ene zin legt 
Jezus de verantwoordelijkheid bij zijn leerlin-
gen — en bij ons. 

In Bolivia krijgt deze indringende opdracht 
heel concreet handen en voeten in het werk 
van bisschop Eugenio en zijn team: het werk 
van Marie Cruz bijvoorbeeld, die gevangenen 

bezoekt en voor ze zorgt als een moeder, van 
zuster Violeta die zorgt dat jonge kinderen 
dagelijks een gezonde maaltijd krijgen en een 
veilige plek hebben om te leren en te spelen. 
Ze doen geen wonderen. Ze doen wat ze kun-
nen. En dat is meer dan genoeg.

Dit jaar wil Vastenactie het werk van het 
bisdom Pando in de gevangenissen steunen 
en de inrichting van een naschoolse opvang 
financieren zodat kinderen een veilige plek 
hebben waar ze na school terecht kunnen. 
U kunt deelnemen aan de jaar-
lijkse Vastenactie via de collecte 
in de kerk of via de QR-code.

De M.O.V.-groep van de Sint Eusebiusparochie

DE 40 DAGENTIJD IS
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De lokale werkgroep doet ook in Rheden-Rozendaal 
weer mee aan de jaarlijkse Amnesty collecte van 8-14 
maart. Amnesty is sterk van deze inkomsten afhanke-
lijk omdat ze geen geld van overheden accepteert om 
onafhankelijk te blijven. Warm aanbevolen dus!

SCHRIJFACTIE
Twee schrijfacties deze keer: 
Vanwege Internationale Vrouwendag 
op 8 maart stelt Amnesty een Iraanse 
activiste centraal voor wie u een petitie 
kunt tekenen:
www.amnesty.nl/forms/pet-iran-moradi

ZWAAR GESTRAFT VOOR ONLINE KRITIEK
Amnesty voert in maar onder meer actie voor de Pakis-
taanse advocaten Imaan Mazari (32) en haar man Hadi 
Ali Chattha.
Op 23 januari pakte de Pakistaanse politie op hardhan-
dige wijze de mensenrechtenadvocaten Imaan Mazari 
(32) en haar man Hadi Ali Chattha op. Een dag later 

kwamen ze voor de rechter. Na een oneerlijk proces 
kregen ze 10 jaar gevangenisstraf voor berichten op 
X. In die berichten steunden ze activisten die opko-
men voor de rechten van 
minderheidsgroepen in 
Pakistan en uitten ze 
kritiek op het leger.

Roep de minister-presi-
dent van Pakistan op om 
Mazari en Chattha vrij te 
laten.

De afgelopen jaren zijn Mazari en Chattha meerdere 
keren opgepakt. Ze helpen als advocaten journalisten, 
activisten en mensen die worden beschuldigd van het 
beledigen van religie. Het is zorgelijk dat de autoriteiten 
wetten gebruiken om mensen die vreed-
zaam kritiek geven te straffen.
Klik hier voor meer info/steunbetuiging 
of scan de QR-code.

SAMEN NAAR ‘THE PASSION’ KIJKEN
OP WITTE DONDERDAG 2 APRIL

U kent The Passion waarschijnlijk wel. Door bekende 
Nederlanders wordt het lijdensverhaal van Jezus op 

eigentijdse wijze en met hedendaagse muziek uitgevo-
erd. Dit jaar zal dat zijn in de straten van Dwingeloo 
(Drenthe). 

Na de gezamenlijke Aswoensdag viering en de oe-
cumenische vespers kunt u nu ook gezamenlijk the 
Passion bekijken op donderdagavond 2 april 2026 
vanaf 20.15 uur in de Ontmoetingskerk. Het is een 
nieuw initiatief en het zal heel mooi worden om samen 
met mensen van de andere Dierens kerken naar dit 
lijdensverhaal te kijken. 
U bent welkom vanaf 20.00 uur in de Ontmoetingkerk 
aan de adm. Helfrichlaan te Dieren.

JAARLIJKSE AMNESTY COLLECTE

http://www.amnesty.nl/forms/pet-iran-moradi
https://www.amnesty.nl/forms/email-pakistan-mazari
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Eenmaal per maand 
worden er een aantal 
bossen bloemen be-
zorgd bij mensen in onze 
regio die dat wel verdie-
nen. Het is tevens een groet 
vanuit onze parochiegemeenschap aan hen. 
In de afgelopen periode is er een bos bezorgd 
bij: de heer A. Köhnen in Doesburg, de heer en 
mevrouw V.d. Kracht-v.d. Kamp, de heer Jas, 
mevrouw J. Tacke en bij de heer Mees, allen in 
Rheden. En een bos bij mevrouw B. Huitink, 
de heer B. Dirkse van de Heuvel, en de (he-
laas inmiddels overleden) heer B. van Marle 
in Dieren. Een bos voor de heer en mevrouw 
Jansen uit Ellecom en een bos voor de heer 
Van Leeuwen in De Steeg. 
En weet u ook wel iemand die een bos bloe-
men verdient? Geef dat dan a.u.b. even door 
aan een van de locatieraadleden. 

ONTMOETINGSDAG 2026 
Op woensdag 8 april 2026 zal in de Emmaüskerk 
van 10.00- 14.00 uur de jaarlijkse ontmoetings-
dag voor ouderen uit Dieren, Rheden en De Steeg 
gehouden worden. We beginnen met een viering 
waarin, hoewel reeds met pensioen, Anita Coen-
raads zal voorgaan.
Daarna kunnen we bijpraten onder het genot van 
een kopje koffie, een hapje en een drankje en een 
uitgebreide lunch. Het is een dag van samen vie-
ren, samen lunchen, elkaar weerzien en bijpraten.

Wordt u dit jaar 75 of bent u 75-plusser dan krijgt 
u binnenkort een persoonlijke uitnodiging als u 
tenminste in het verleden niet aangegeven hebt, 
dat u zichzelf wel zult melden.
Ook parochianen uit De Steeg en Rheden zijn van 
harte welkom. Van deze parochianen hebben wij 
niet alle adressen, maar weet dat u welkom bent. 
U kunt zich melden bij Anny van de Mortel (tel.:  
06-12143406). Voor Rheden bij Mieke van 
Kroonenburg en voor De Steeg bij Corry Smeets of 
Ine te Kloeze.

We hopen er samen een mooie dag van te maken!

Bezoekgroep Emmaüskerk

Tijdens de Week van het Geld (23 t/m 27 maart 2026) 
organiseert de gemeente Rheden in samenwerking met 
Incluzio Rheden gratis inloopmomenten voor een ‘Geld-
potjes-check’. 
Veel mensen met een lager inkomen laten, vaak zonder 
het te weten, geld of regelingen liggen waar ze wel recht 
op hebben. De geldpotjes-check helpt inwoners om te 
ontdekken welke regelingen, toeslagen of voorzieningen 

er mogelijk zijn op basis van hun persoonlijke situatie. In 
de Week van het Geld kunt U zonder een afspraak te ma-
ken een check laten doen in een van de drie steunpunten 
in Dieren (Inloophuis), Velp (buurthuis de Poort) of in Rhe-
den (het Dorpshuis). 
Vind u dit toch lastig, U kunt dan ook op ieder moment on-
dersteuning aanvragen bij de Caritas werkgroep Veluwe-
zoom via:  pci-werkgroep@eusebiusparochie.nl

mailto:pci-werkgroep@eusebiusparochie.nl
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Op zaterdag 11 april a.s. kunt u in Dieren kleding en schoenen inleveren bij 
het portaal van de R.K. Emmaüskerk aan de Rode Kruislaan 2. 
De vrijwilligers zijn van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig om de goederen in 
ontvangst te nemen. 

Uw donatie komt ten goede aan project van het Liliane Fonds, die het King 
George VI Rehabilition Centre in Zimbabwe ondersteunen. 
In Zimbabwe hebben veel kinderen en jongeren met een handicap nog altijd 
beperkte toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en werk. Hun mogelijkhe-
den worden niet alleen begrensd door hun handicap, maar ook door maat-
schappelijke uitsluiting. Veel kinderen worden daarom verstoten, verwaar-
loosd of mishandeld. Het King George VI Rehabilition Centre zet zich juist in 
voor deze kinderen, in de leeftijdscategorie van 3 tot 20 jaar, door hen een 
ondersteunende en veilige omgeving te bieden om op te groeien en daar waar 
nodig een opvangplek te bieden wanneer het kind wees is.

Onze vrijwilligers nemen géén gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en 
tafelkleden aan.

Met uw hulp in de vorm van een inzamelactie kunnen we op deze manier heel 
veel mensen en met name kinderen in nood ondersteunen.
DOET U WEER MEE?

Paul Hendriksen

WAT MAG U ALLEMAAL INLEVEREN?
Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u 
behalve uw donatie van kleding en schoenen ook 
speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van 
dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), 
lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washan-
djes en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de 
kleding verpakt in een gesloten plastic zak.

KERKDIENSTEN IN DE EMMAÜSKERK OOK LIVE TE VOLGEN VIA DE STREAM 
Sinds de coronatijd is het mogelijk om thuis of waar U ook bent, de vieringen in de Emmaüskerk live mee te vie-
ren (of laten nog terug te kijken). 
Via uw telefoon of laptop gaat u naar:   
www.kerkdienstgemist.nl   Kies dan voor Gelderland       Dieren       R.K. Emmaüskerk. 
De rest wijst zich vanzelf.

http://www.kerkdienstgemist.nl


Een paar dagen na haar 76e verjaardag overleed op 16 november 2026 
Lucie de Wildt-Rothengatter. Ze woonde met haar man Jos aan de 
Hogestraat 17. Geboren in Duiven kwam ze na haar huwelijk in Die-
ren wonen. Ze kregen 2 dochters en haar taak was het huishouden 
en de winkel draaiende te houden. Dat deed ze vol overgave en ze 
genoot ervan om mensen te helpen met het uitzoeken naar iets van 
hun gading. Ze was er altijd voor haar man en kinderen en stond voor 
iedereen klaar. 
Ze hield wel van een feestje en van reizen en toen dat laatste niet 
meer ging, was ze blij met een dagje uit of een bezoekje. Ze is lang ziek 
geweest, maar probeerde toch te genieten van de kleine dingen.
Haar man, kinderen en kleinkinderen waren het belangrijkste voor 
haar en samen met hen hebben we afscheid van haar genomen in de 
Emmaüskerk waarna we haar hebben begeleid naar de r.k.-begraaf-
plaats. Daar hebben we haar toevertrouwd aan de aarde.
Rust zacht, Lucie en moge Jos, de kinderen en kleinkinderen steun 
en troost vinden bij elkaar. We hopen dat je thuis bent gekomen bij je 
Schepper in het hemels paradijs.

Op 27 november 2026 overleed op 86-jarige leeftijd Jenny Daal-
mans-Jaspers. Ze woonde op de Schweer bey der Beckehof aan de 
Harderwijkerweg. Geboren en woonachtig in Woensdrecht kwam ze 
een jaar of vier geleden naar Dieren om dichterbij haar zoon en zijn 
gezin te wonen.
Het viel niet mee om hier te wennen, maar ze deed haar uiterste best 
om mensen te ontmoeten. Ze kwam naar de kerk als het enigszins kon 
en was blij en dankbaar voor elk gesprek en bezoekje. Ze was heel be-
scheiden, maar ze had wel een eigen mening. Nooit opdringerig maar 
wel met argumenten deelde ze die. 
Ze hield van tuinieren en toen dat niet meer kon, was ze blij met bloe-
men en planten waarbij de Helleborus tot haar favorieten hoorde.
Haar afscheid vierden we in de sfeervolle cellowinkel van haar zoon 
aan de Wilhelminaweg en we begeleidden haar daarna naar de na-
tuurbegraafplaats aan de Imboslaan. We hopen dat je rust en vrede 
hebt gevonden in het hemels paradijs.
Rust in vrede, Jenny.

n         emoriamMI



Op 28 december 2026 overleed op 91-jarige leeftijd Bep Hartman- 
Dijkstra. Ze werd geboren in een warm gezin in Zutphen en was de 
zevende van acht kinderen. Ze trouwde in 1956 met Jaap Hartman en 
ze gingen in Dieren wonen. Daar werd ook hun dochter Anne-Mieke 
geboren en toen die groot was ging ze weer werken, want het huis-
houden doen was niet haar passie.
Bep was actief en optimistisch en hield van het leven. Maar het meest 
van alles hield ze van haar gezin, en later van schoonzoon, kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen. Ze genoot ervan als ze naar Bemmel ging 
en ze tussen 2 chocoladereepjes een briefje van 5 kon stoppen voor 
de kleintjes. Ze breide veel, verzorgde jarenlang de cartotheek van de 
parochie, stuurde kaarten, steunde goede doelen, was een trouwe 
kerkganger en was meer dan 50 jaar ‘Tokla’ voor de ‘meiden’ zoals zij 
ze noemde.
Ze werd broos, maar ze wilde zelfstandig blijven en dat is gelukt. Tot 
het laatst toe de regie zelf in handen en zo hebben we tijdens een 
viering in haar geliefde kerk afscheid van haar mogen nemen. Na een 
samenkomst in Villa Veertien hebben Anne-Mieke en haar gezin en 
haar zus Wil haar begeleid naar het crematorium.
Rust zacht, lieve Bep en moge de mensen die jou zo lief waren steun 
en troost vinden bij elkaar en bij mensen die om hen heen staan.

Op 22 januari 2026 overleed op 86-jarige leeftijd Betty Booltink- 
Raben. Ze woonde op de Kerkstraat 40. Ze werd geboren op een boer-
derij in Loerbeek in een groot gezin van 13 kinderen. Ze hielp al jong 
mee in de huishouding en later op de pastorie.
Ze leerde Carel kennen en samen begonnen zij een slagerij in Dieren. 
Het was hard werken, maar Betty was een echte slagersvrouw. Vrien-
delijk en behulpzaam en altijd in voor een praatje. Ze kregen twee kin-
deren en op de drukke dagen droegen zij hun steentje bij in de slagerij. 
Marcel heeft hetzelfde vak gekozen als zijn vader. Nadat ze gestopt 
waren met de zaak brak een tijd aan waar zij volop van genoten. Op de 
eerste plaats van hun kinderen en de twee kleindochters en verder van 
de tuin, van familie en van af en toe een reis. 
En toen kwam corona en daar werd Carel in april 2020 slachtoffer van. 
Een verdrietige tijd voor Betty, ze heeft nauwelijks afscheid kunnen 
nemen en daar heeft ze het lang moeilijk mee gehad. Maar ze zette 
door en ondernam weer dingen en kon ook wel weer genieten van 
kleine dingen.
Vijftien maanden geleden werd ze ziek, maar ze ging ervoor en ze 
bleef vrolijk en opgewekt. Ook na de zoveelste bloedtransfusie.
Op 27 januari hebben we afscheid van haar genomen tijdens een vie-
ring in de Emmaüskerk, waarna ze begeleid is door haar kinderen en 
kleinkinderen naar het crematorium.
Rust zacht Betty nu je weer verenigd bent met Carel in het hemelse 
paradijs.



AGENDA
18 mrt	 10.00 uur: koffieochtend in de  
	 Emmaüskerk te Dieren.
22 mrt	 10.30 uur:  Missionaire zondag voor de  
	 gehele Eusebiusparochie in de  
	 Martinuskerk
22 mrt	 20.00 uur: Gebedsavond i.v.m. de  
	 gemeenteraadsverkiezingen in de  
	 Evangelische Gemeente, Meester  
	 Aalbersestraat 26 te Dieren. 
27 mrt	 11.00 uur: Rozenkransgebed bij het  
	 beeld van Maria in de Emmaüskerk
30 mrt	 19.00 uur: Oec. 40-dagen vesper in de  
	 Petruskerk te Spankeren
31 mrt	 19.00 uur: Oec. 40-dagen vesper in de  
	 Nicolaaskerk te Ellecom
01 apr.	 10.00 uur: woensdagochtend viering  
	 Emmaüskerk met pastoor Tuan + koffie 
	 drinken
01 apr.	 19.00 uur: Oec. 40-dagen vesper in de  
	 Emmaüskerk te Dieren met aansluitend	
	 19.30 uur: Vastenactie koffiestop met  
	 presentatie van het project in Bolivia
02 apr.	 19.00 uur: Witte Donderdagviering  
	 Emmaüskerk - pastoor Lurvink +  
	 Kleopaskoor 
02 apr.	 20.15 uur: gezamenlijk naar the Passion  
	 kijken in de Ontmoetingskerk te Dieren
03 apr.	 19.00 uur: Goede Vrijdag/Kruishulde  
	 Emmaüskerk - pastoor Lurvink + 
	 Jongerenkoor
04 apr.	 19.00 uur: Paasavondviering  
	 Emmaüskerk – diaken R. Heinen +  
	 Jongerenkoor
05 apr.	 09.30 uur: Hoogfeest van Pasen  
	 Emmaüskerk – pastoor Tuan +  
	 Kleopaskoor
08 apr.	 10.00 uur: Ontmoetingsdag  
	 Emmaüskerk met pastor Anita  
	 Coenraads + lunch
11 apr.	 10.00-12.00 uur: Kledinginzamelings- 
	 actie st. Sam bij de Emmaüskerk

MISINTENTIES VAN DE 
AFGELOPEN PERIODE IN DE 
EMMAÜSKERK	
Een bijzondere vorm om een overledene fami-
lielid of vriend te gedenken, of een reden om van 
je dankbaarheid te getuigen is een intentie in de 
viering op zondag. Natuurlijk kun je altijd persoon-
lijk iemand gedenken tijdens de viering. Dat doen 
we elke keer. Maar bij een misintentie wordt de 
naam genoemd in de kerk. De hele gemeenschap 
herdenkt dan in feite de persoon waarvoor de 
misintentie gelezen wordt. Misintenties kunnen 
worden opgegeven via de bus in de hal van de 
kerk of via de heer Jan van Vliet. 
In de periode van 21 december 2025 t/m 22 
februari 2026 was er een misintentie voor: 

Lucie de Wildt-Rothengatter / Jenny Daalmans-Jas-
pers / Marja van den Boom-Jansen / overl. ouders 
Jansen-Starink / overl. ouders Sloot-Brinkhorst / 
overl. ouders Joseph Saya Nyumbak / Rose Chai Lee 
Fan / Maria Anak Saya / Henk en Joke Klein Heeren-
brink / Bennie Kelderman / Wim Koppers / Willem 
Jacobs / overl. ouders Witjes-Corbeek / overl. ouders 
Grutters-Wassing / Shenna Grutters / Theo Witjes 
/ Bertus Meuleman / overl. ouders Koeman-Lands-
heer / Rudi Gerritsen / Leo Smeets / Jaap Hartman 
/ Annelies Meuleman / Theo Ros / Coby Jurrius-Rut-
gers /  Jan Hammink / Carel Booltink / Siny Sche-
per-Weersink / Margreet van den Bigggelaar-Hodes 
/ overl. ouders Theo en Fien Kolkman-Menting / Bep 
Hartman-Dijkstra / Theo Elzebroek / Betty Bool-
tink-Raben / Annie Zeldenthuis en zoon Fred / Joop 
Mul / Herman Konings.

Moge zij rusten in vrede.
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